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Twee nieuwe web sites 

Het duurde allemaal even. Sinds 
afgelopen zomer gebeurde er net veel 
meer op vnkonline.web-log.nl, De reden 
was dat de redactie druk werkte aan twee 
opvolgers en niet overal tegelijk aan 
toekwam. Maar binnenkort verschijnen 
er dan toch twee nieuwe websites als 
opvolger. 
Het verenigingsnieuws zal binnenkort 
voortgezet worden op www. 
nederlandsekerkgeschiedenis.nl, ook te 
bereiken via het kortere www.vnkonline. 
nl. De actuele kerk- en religiehistorische 
niewsvoorziening zal door Iaap de Jong 
en Jan Dirk Snel voortgezet worden op 
www.religiegeschiedenis.nl. 
En mocht het allemaal toch nog net iets 
langer duren, dan zullen wij u voor het 
allerbelangrijkste verenigingsnieuws in 
ieder geval nog even doorschakelen naar 
de oude site. 



De zin en onzin van een historische canon 
Ioep van Gennip 

H et is tegenwoordig 'in' om historische canons op te stellen. Lijstjes van gebeur 
tenissen, mensen of dingen die, een zichzelf respecterend mens, dient te weten, 
te dromen of op te dreunen. Zo is er aIlereerst de nationale geschiedeniscanon, 

die in oktober 2006 gemitieerd werd door de toenmalige onderwijsminister Maria van 
der Hoeven (CDA). Hierop staat de 'Nederlandse historische top 50 aller tijden', zo laat 
de commissie Van Oostrom ons via de media enthousiast weten. Echte 'gouden ouwe', 
alsof we naar een populair radiostation luisteren. Geheel in overeenstemming met de 
doelgroep, het voortgezet onderwijs, is de canon als een soort ganzenbord afgebeeld op 
een grote blauwe plaat. Van het startpunt, circa 3000 voor Christus de hunebedden en de 
eerste bewoners van de Lage Landen, tot het laatste plaatje de Euro dat het Europa van na 
1945 moet uitbeelden. Maar liefst zestien items representeren de 20ste eeuw, waarmee de 
commissie het recentere verleden toch belangrijker acht dan het verre. 

Weldra na het verschijnen van deze canon barstte er, hoe kan het ook anders, kritiek 
los. Sommige cruciale onderwerpen of personen waren niet vertegenwoordigd op het 
'historische ganzenbord', anderen kreeg veel te veel de nadruk. In die zin is het opstel 
len van een historische canon, van welk vakgebied ook, een ondankbare taak. Ie doet het 
nooitgoed. 
Vandaar dat al enkele maanden nadat deze historische canon was gelanceerd er nieuwe 

werden vervaardigd. Ook werden er aparte canons voor een bepaald vakgebied, stad of 
streek opgesteld. Zoals de historische canon van Nijmegen, de canon van de Nederlandse 
literatuurgeschiedenis en de momenteel in de maak zijnde 'reli-canon'. De nationale ca 
non van Van Oostrom telt immers slechts vier van de vijftig items (Willibrord, Erasmus, 
de Beeldenstorm en de Statenbijbel) die in verband staan met religie. Voor gelovigen en 
kerkhistorici is dit uiteraard onaanvaardbaar. 
Vandaar dat op instigatie van het oecumenische opinieblad Volzin er een religieuze canon 

komt, die de belangrijkste kerkelijke en religieuze gebeurtenissen en personen van Neder 
land moeten gaan vertegenwoordigen. Een goed initiatief, temeer verschillende theologen, 
kerkhistorici en andere geinteresseerden zich ermee konden bemoeien door een lijstje van 
tien items op te sturen. Maar nog meer dan bij een nationale canon is hier de moeilijk 
heid welke onderwerpen 'vereeuwig' je? Omdat niet aileen de deelnemers van verschillende 
confessies zijn, maar ook de door hen gekozen onderwerpen. Dit tracht het blad te 'onder 
vangen' door van enkele inzender onder meer de denominatie, het beroep en een korte toe 
lichting op de items te vragen. Het zal nog een hele kluifworden om van al die godsdienstige 
ontwikkelingen en personen een canon samen te stellen die evenwichtig is en een juiste 
afspiegeling geeft van de religieuze geschiedenis van Nederland door de eeuwen heen. AI 
zullen de gekozen items, vanwege de religieuze invalshoek, mogelijk evenwichtiger over de 
tijdsbalk verdeeld zijn dan bij de nationale geschiedeniscanon het geval is. 
Maar voor wie is dit 'religieuze richtsnoer' nu eigenlijk bedoeld? Ik neem aan niet nood 

zakelijk voor theologen of kerkhistorici (in de dop) want die zullen hun kennis, mag ik 
aannemen, toch wei paraat hebben. En voor middelbare scholieren is het misschien weer 
te hoog gegrepen. De enige reden die ik kan bedenken is dat het nieuwe debatten creeert 
over wat er wei in de 'religieuze canon' moet komen en waarom dan weI. Het genereert ar 
gumenten, waarbij het debat langs religieuze lijnen gevoerd kan worden, voor het plaatsen 
van bepaalde items of het afvoeren van weer andere onderdelen. Zodoende functioneert 
het als een slijpsteen voor de geest. En zo hoort het ook, want een statische canon bestaat 
niet. Om het debat op gang te brengen sluit ik af met de tien door mij geselecteerde items 
voor de religieuze canon van Nederland. Wie voigt? 
De enige Nederlandse paus Hadrianus VI (1522-1523), een geboren Utrechtenaar (1), 

de Beeldenstorm (1566) (2), De Synode van Dordrecht (1618-1619) (3), het Schisma van 
Utrecht (1723) (4), de Bataafse Republiek (1795-1806) waarbij de vrijheid van godsdienst 
in de grondwet werd verankerd (5), het herstel van de bisschoppelijke hierarchie (1853) 
(6), de periode van de Verzuiling (7), de internationaal beroemde theoloog Edward Schil 
lebeeckx O.P. (8), de progressieve katholieke Acht - Mei- Beweging (9) en de oprichting van 
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in 2005 (10). 
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